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Pastoor Dölle tel. 045 4051273 
Assistent-pastoor Geilen tel. 045 
5241208  
Koster Frank Bisscheroux tel. 06 
14933993 
Parochiebureau voor vragen en 
intenties op dinsdag in de pastorie 
door vrijwilligers van 09.30 -10.30 uur, 
tel. 5241208.  
Parochiebureau pastoraal: donderdag 
van 14.00 – 16.00 uur. 
 
 

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19  
of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo. 
Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo 
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand 
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag van 9.30u.-
10.30u. 
Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste 
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel. 
045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u 
dit nummer bellen. 
Website: www.bavonuth.nl 
Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk 
E-mailadressen: pastoor@h-clemens.nl; assistentpastoor@gmail.com; 
secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl; redactiekerkklokje@bavonuth.nl; 
parochiebureau@bavonuth.nl. 
 
MISINTENTIES VAN 23 NOVEMBER t/m 6 DECEMBER 2025 
Zondag 23 november 09.30 uur: H. Mis (met live streaming). 
Intentie: 
- Gerard Bresser en overleden familieleden; 
- Math Schiffelers, namens de harde kern. 
Maandag 24 november 09.00 uur: H. Mis.  
Vrijdag 28 november 09.00 uur: H. Mis. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
Zondag 30 november 09.30 uur: H. Mis (met live streaming). 
Intenties: 
- 1ste jrd. Wiel Dewez; 
- Agnes Moonen-Beckers bgv haar verjaardag op 1 december; 
- jrd. Marcel en Lies Daemen-Akkermans (stg)t; 
Maandag 1 december 09.00 uur: H. Mis.  
Vrijdag 5 december 09.00 uur: H. Mis. 
Intentie: 
- Jo Knoben. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
1. THEMA: Een tijd van hopen en verwachten komt er weer aan 
Adventus betekent ‘komst’ in het Latijn, of eigenlijk: ‘toe-komst’. In de advent leven we 
toe naar de komst van Christus, het Kind van Bethlehem. 
Het gaat in de tijd voor Kerstmis om ‘verwachten’: nieuw leven, nieuw begin, een nieuwe 
tijd. Verwachting als bij een geboorte die zich aandient. Verwachten is heel iets anders 
dan enkel maar afwachten. Het is als het verschil tussen actief en passief, tussen licht en 
donker, tussen ergens mee bezig zijn of iets aankijken.  
In deze tijd kunnen we naast verwachten nog enkele andere V-woorden plaatsen, zoals: 



verlangen, verheugen, voorbereiden. 
Volgend weekend maken we een begin 
met de periode van de advent. We 
bereiden ons dan voor op wat over enkele 
weken weer gevierd wordt, de geboorte 
van een kind dat redding brengt. Wij 
verwachten er iets ongelofelijks van en 
verheugen ons en verlangen er naar dat 
dit Kind, ons een toe-komst inleidt, waarin 
vrede en naastenliefde, verdraagzaamheid 
en wederzijds begrip met hoofdletters 
worden geschreven en met elkaar worden 
gedeeld. 

Maar dat gaat niet helemaal vanzelf! “Bereid je voor, 
wees waakzaam, zet jezelf op scherp”, zo horen we in 
de lezingen tijdens deze Advent. Denk niet: het zal 
mijn tijd wel duren, ik merk het wel als het zover is. Er 
is vast wel iemand die me dan wakker maakt. 
We ontsteken in die Adventweken vier kaarsjes, ieder 
weekend één meer. Zo willen we aangeven, dat met 
het naderen van de 24e december, Zijn geboortenacht,  
het steeds lichter zal worden. We hebben in de kerken 
een adventskrans geplaatst, waarmee we de tijd van 
verwachten zichtbaar willen maken. Ieder weekend 
één kaarsje meer aan, om zo toe te groeien naar de 
geboorte van het Licht. Laat ons dit Licht en de 
warmte aan elkaar doorgeven en met elkaar delen, 
ieder op zijn eigen manier en mogelijkheden. 
Assistent-pastoor Jan Geilen 
 
2. PAROCHIEAGENDA 
- elke donderdag 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open; pastoor Geilen is aanwezig 
- maandag 1 december 20.00 uur: doopvoorbereiding (pastorie) 
- vrijdag 5 december 10.30 uur: ziekencommunie 
 
3. DE WERELD DRAAIT NIET OM MIJ. 
Nu ik deze column schrijf is het november, een maand vóór de “grote feestmaand” 
december. Dat is de maand waar sommigen naar uitkijken, de maand waarvan anderen 
hopen dat ze vlug voorbij is. December is meestal een maand waarin veel gedaan moet 
worden: feesten, cadeautjes kopen voor Kerstmis en Sinterklaas, bedenken wat er op 
tafel komt aan spijs en drank, inkopen doen, misschien feestelijke kleding aanschaffen en 
de talrijke kerstconcerten een plaats geven in je agenda. Van een stille advent en 
geduldig wachten komt meestal niet veel. 
Daarin werd ik bevestigd toen ik (biologische) bloembollen ging kopen bij een grote 
Intratuin. Er kwam geen einde aan, hallen vol  kerstversiering, lampjes in alle kleuren en 
maten, kerstbomen met nepsneeuw, rendieren, kerstmuziek. Ik begon paniekerig naar 
de kassa te zoeken.  
Ook in de straten zag ik de eerste kerstverlichting. Misschien zie ik het verkeerd en is al 
die kerstverlichting  een tegenwicht tegen het korten van de dagen of tegen de 
donkerheid van de tijd die ons via het nieuws aanvliegt. Zachtjes hoorde ik Sint Maarten 
en Sinterklaas fluisteren: “En wij dan, tellen we niet meer mee?” 
Ja, zoals de Gezondheidsraad zegt: we leven in een nerveuze maatschappij. Dat ervaar 
ik als ik de druk van kerstactiviteiten al begin november opgedrongen krijg. 
Bij die opgedrongen gejaagdheid moest ik ineens denken aan een bevrijdende zin uit 
mijn geliefde krant: “De wereld draait niet om mij, maar met mij.” Er viel iets van mijn 
schouders. De druk dat je zoveel moet waarmaken, zoveel prestatie moet leveren werd 
lichter. Neen, de wereld draait niet om jou,  je maakt deel uit van een groter geheel en 
hebt daarin je plaats tussen anderen, Ieder met zijn eigen gaven. Misschien is dat voor 
jou koekjes bakken met kleinkinderen, meezingen in een koor, het huis versieren, een 



zieke of eenzame een kerstattentie brengen, luisterend oor hebben bij een feestelijke 
bijeenkomst. Maar het is ook een kunst om warmte en uitnodigingen van anderen 
dankbaar te aanvaarden. 
Waar het om gaat is loslaten van het eigen ik-je en als je dat wat oefent, dan zorg je 
goed voor jezelf want dan kom je uit de kramp van het moeten. 
Vroeger zeiden de mensen: “laat God geworden”, vrij vertaald: “vertrouw dat het 
allemaal zijn tijd en plaats heeft” of zoals mijn Syrische vrienden zeggen: Inshallah. 
Laat ons dat de komende advent oefenen, dan wordt het vast een decembermaand en 
een kersttijd waarin we ons opgenomen voelen in een wereld waarin we onze eigen plek 
mogen hebben. 
Marie-Rose Van de Wall 
 
4. OVERLEDEN 
Op donderdag 6 november is dhr. Paul Stassen (Op den Toren 86) overleden. Hij was 
geboren op 1 november 1935 te Schimmert. 
De uitvaartmis vond plaats op vrijdag 14 november om 10.30 uur waarna crematie. 
 
5. FEEST VAN ONZE LIEVE VROUWE VAN DE WONDERDADIGE MEDAILLE  
Feest van zuster Catherine Labouré op 28 november 
Op donderdag 27 november wordt het Feest van OLV van de wonderdadige Medaille 
gevierd. Wij vieren dat zuster Catherine Labouré, een jonge novice van de Dochters der 
Liefde in 1830 drie keer met de Maagd Maria spreekt. Dochters der Liefde, gesticht door 
Vincentius a Paulo waren in Nuth actief in caritas, pleegzorg en onderwijs. Ongetwijfeld 
hebben de zusters van de Ping gezorgd dat de Onze Lieve Vrouwe haar plek in de 
Bavokerk heeft gekregen.  

Wat is er gebeurd? Op 27 
november 1830 verscheen de 
Heilige Maagd aan Catherine in 
de kapel.  Eerst zag Catherine 
zoiets als twee levende 
schilderijen, het ene vervagend 
in het andere, waarop de Heilige 
Maagd op een halve bol stond en 
met haar voeten een slang 
verpletterde. Op de eerste 
afbeelding hield de Maagd een 
kleine gouden wereldbol vast 
met daarop een kruis.  Catherine 
hoorde: “Deze wereldbol 
vertegenwoordigt de hele wereld, 
inclusief Frankrijk, en elke 
persoon.” In de tweede 
afbeelding stromen prachtige 
lichtstralen uit de open handen 
van de Heilige Maagd, die bedekt 
zijn met ringen van juwelen.  Op 

datzelfde moment hoorde Catherine een stem die zei: “Deze stralen zijn een symbool van 
de genaden die ik uitstort over hen die mij erom vragen.” Toen vormde zich een ovaal 
rond de verschijning en Catherine zag in een halve cirkel deze aanroeping: “O Maria, 
zonder zonde ontvangen, bid voor ons die u aanroepen”, in gouden letters. Toen hoorde 
ze een stem die zei: “Laat een medaille maken volgens dit model. 
Voor hen die hem vol vertrouwen dragen, zullen er overvloedige 
genaden zijn.” Eindelijk draaide het beeld zich om en Catherine zag 
de keerzijde van de medaille: de letter M met daarboven een kruisje 
en daaronder twee harten, het ene gekroond met doornen en het 
andere doorboord met een zwaard. 



Catherine heilig verklaard. Haar feestdag is op 28 november, dus daags na de 
gedachtenis aan de Wonderdadige medaille. Tot op de dag van vandaag wordt de kapel 
van de Dochters van Liefde aan de Rue du Bac in Parijs druk bezocht door gelovigen en 
pelgrims van over de wereld. Zuster Catherine ligt in een schrijn in de kapel. Van de 
medaille werden al meer dan een miljoen exemplaren aangemaakt.  
De medaille is ook verkrijgbaar in Wittem! 
 
6. H. BARBARA 

Op 4 december wordt in de mijnstreek het feest van de H. Barbara 
gevierd, de patrones van de mijnwerkers. Ik kan me herinneren dat er 
vroeger in het Verontheater (nu Trefcentrum) de kinderen van de 
mijnwerkers onthaald werden op een gezellige middag mét een zak snoep, 
georganiseerd door de plaatselijke mijnwerkersbond.  
Er is vrij weinig met zekerheid over haar bekend. Ze zou geleefd hebben 
in de 3e eeuw in Klein-Azië.  
Haar heidense vader sloot haar op in een toren om haar te vrijwaren van 
de vele jongemannen die met haar wilden trouwen. Op verzoek van 
Barbara werden in haar badhuis drie ramen gemaakt (zij had zich in het 
geheim tot het christendom bekeerd en wilde op deze manier de Heilige 
Drievuldigheid eren). Toen haar vader haar bekering bemerkte, liet hij 
haar folteren, maar 's nachts genazen haar wonden op miraculeuze wijze. 
Uiteindelijk onthoofdde hij haar eigenhandig, maar werd daarop zelf door 
de bliksem dodelijk getroffen. 
Ze is de beschermheilige van verschillende gevaarlijke beroepen. 
In onze kerk is er een beeld van haar; in de Barbarastraat staat ook een 
beeld van de H. Barbara. 

 
WEET U DAT:  
- er foto’s van de St. Maartensviering op de website staan? 
- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?  
- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar 
zorgt?  
- u nog steeds bij de Jumbo houdbare levensmiddelen kunt deponeren (SAM-SAM) voor 
de mensen die minder te besteden hebben? 
 
CITAAT: 
Kennis spreekt, maar wijsheid luistert. 
Jimi Hendrix (Knowledge speaks, but wisdom listens.) 
 
 


